Liturgie voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 23 november 2025, 10.00 uur, In de Brugkerk

Voorganger: ds. Remko Veldman

Organist: Arjen Hagels

Ouderling van dienst: Jan en Willy Hummel

Lector: Frida Rosman

Met medewerking van: Koortje van gemeenteleden
Koster: Henk Tuin

Orgelspel
Welkom

Lied 213: 1, 4, Morgenglans der eeuwigheid
Bemoediging en groet

Gebed om de nood in de wereld

Lied 286: 1, 3, Waar de mensen dwalen in het donker
Gedachtenis: Namen van de overledenen

Inleiding

In verbinding met de Levende die ons voorgaat in de nacht,
De alfa en de omega, die is, die was en zal zijn,

Gedenken wij allen,

die we uit het oog maar niet uit het hart verloren hebben.
We ontsteken een licht aan de paaskaars

voor hen die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.
Koester de namen die wij hier gedenken

dat zij geborgen zijn in uw genade

dat zij gekend zijn bij U en bij ons

koortje De mensen die we missen, Sela



Tijdens het lezen van namen en kaarsen aansteken: muziek,— Bach, Jezus bleibet meine Freude,
Link, https://www.youtube.com/watch?v=UMNof7QZuGo.

7 namen van overledenen.
64 jaar
Lied: Waar de weg dan heen mag leiden (mel. Wat de toekomst brengen moge)
Waar de weg dan heen mag leiden, leer ons leven met uw zon,
Hemelstralen die bevrijden door U Heer, die overwon.
Dan gaan wij weer moedig verder met hun namen in ons hart,
Met vertrouwen op U, Herder, Trooster van ons aller smart.

6 hamen van overledenen

Lied: vervolg (mel. Wat de toekomst brengen moge)

Zo gedenken wij de namen horen daarin ook de Naam
Van wie zegevierend — amen eens verenigt al te saam.
Daarom weten wij nu samen U ben bij ons in dit land
Met de ons geliefde namen, ook geschreven in uw hand.

6 hamen van overledenen

zacht doorgaande muziek
leder die dat wil kan nu naar voren komen om een lichtje aan te steken voor een
overledene uit eigen familie- of vriendenkring van wie de naam hier niet is genoemd.

Ook gedenken wij alle mensen wereldwijd. Alle slachtoffers van oorlog, geweld en
aanslagen, van honger, van ziekten en van natuur- en andere rampen. Wij ontsteken
voor al deze mensen een licht, omdat wij geloven dat de dood niet het laatste woord
heeft. (diaken -)

Koor: Op die dag in de hemel, Sela

Dienst van het Woord

Gebed om de opening van het Woord

De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Uit de bijbel:

Lezing OT: Daniél 7: 13-14

Lezing NT: Marcus 13: 24-33

Lied 756: 1, 2, 4, 6, Laat komen, Heer, uw rijk

Overdenking “Wanneer komt U terug?”

Lied 247: 1, 2, 3, Blijf mij nabij,


https://www.youtube.com/watch?v=UMNof7QZuGo

Kinderen komen terug van kindernevendienst
Inleiding, namen van de gedoopte kinderen
A.\W.N. 1,20: 1 Laat de kind'ren tot Mij komen.

Aansteken van de kaarsen voor hen die gedoopt zijn

3 namen van gedoopten
We ontsteken ook een kaars voor alle kinderen die niet gedoopt/gezegend zijn.
Opwekking Kids 77, God kent jou (piano)

Dankgebed en voorbeden
In deze stilte, Sela (tussenzang gebeden, 3x)
Afgesloten met gezamenlijk Onze Vader (‘traditioneel’)

Kinderen van de oppas kunnen worden opgehaald
Collecte

koor: Ik zal er zijn, Sela

Dankwoord:

Uitleg over na de dienst:

Na de zegen kunnen we elkaar ontmoeten met koffiedrinken.

de families van wie een naam is genoemd kunnen de kaars en roos
meenemen.

van 14.00 — 15.00 uur is de kerk open, voor wie nog een kaarsje wil ontsteken.

Lied 416: 1,2, 3, Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen
De Heer zij voor u - om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij naast u - om u in de armen te sluiten
En te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder u - om u op te vangen als u valt
De Heer zij in u - om u te troosten als u verdriet hebt.
De Heer zij om u heen - om u te verdedigen
Als mensen over u heen vallen.
De Heer zij boven u - om u te zegenen.

Zo zegene God u, vandaag en alle dagen.



Lied 416: 4, Ga met God en Hij zal met je zijn

Na de dienst is koffiedrinken in de Schutse om elkaar te ontmoeten.
De kaars en de Roos kunnen worden meegenomen. Kaarsen worden in de loop meegenomen.

Vanmiddag van 14.00 tot 15.00 uur is de Brugkerk open voor ieder om een kaarsje aan te steken.



