
Avondmaalsdienst 19 november 2023, Brugkerk 10.00 uur. 
Organist: Freddy Bruins 
Lector: Jacobien Engel 
Koster: Bea Themmen 
 

 
 
Welkom 
 
Psalm 136: 1, 3, 11, 12, Loof de Heer want Hij is goed 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed van schuldbelijdenis  
 
Lied 836: 1 O Heer die onze Vader zijt 
 
Kinderen naar knd. 
- In de bijbel staat een verhaal over een weggelopen slaaf.  
Slavernij was in de tijd van Jezus en van Paulus heel gewoon.  
Een slaaf had bijna geen rechten.  
Als hij probeerde weg te lopen, werd hij streng gestraft.  
Zijn meester was vrij om met zijn slaaf te doen wat hij wilde.  
 
Maar Paulus was het daar niet mee eens. 
Meester, scholier; of je nu minister-president bent of vuilnisman. 
Voor Jezus moeten we allemaal elkaar dienen. 
 
Iedereen is anders, Marcel Zimmer,  
Link: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XWmS4dUlLvk 
 

Bijbellezing:  Filemon 1: 8-20 en Johannes 13: 12-15 (door Jacobien Engel) 
 
Lied 990: 1, 2, 3, 6, De laatsten worden de eersten,  
 
Verkondiging 
 
Lied 992, Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
 
Kinderen terug 
 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XWmS4dUlLvk


Viering van de maaltijd van de Heer 
 
Onderwijzing 
In het Heilig Avondmaal gedenken wij 
hoe onze Heer Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. 
Wij vieren en gedenken hoe Hij geleefd heeft voor anderen, 
dienstbaar tot op het einde. 
Onschuldig is Hij ter dood veroordeeld en gekruisigd, 
gestorven en begraven. 
En op de derde dag opgewekt uit de doden. 
Hij heeft nieuw leven gebracht: 
verzoening voor allen die gebukt gaan onder het juk van zonde en dood. 
 
Jezus heeft gegeten en gedronken met tollenaars en zondaars,  
met alle mensen die zijn leven wilde delen, 
met zijn vrienden in de laatste avond  
voor zijn lijden en sterven. 
Aan allen die Hem zo lief waren, en ook aan ons,  
heeft Hij de opdracht gegeven om te doen wat Hij gedaan heeft: 
brood en wijn – tot zijn gedachtenis. 
En zo nodigt Hij ons hier en nu aan zijn maaltijd. 
Van oost en west van noord en zuid zullen de volken der aarde komen, 
En aanzitten in het Koninkrijk van God. 
 
Lied 381: 1, 2, Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
Gebeden 
Lied 381: 3, 4, Gij, die voor armen rijkdom … 
 
Collecte 

Avondmaalscollecte: voor Madagaskar,  
ingeleid door …Saakje Rijkeboer en Theo Poelman (met ppt) 
 
Nodiging: 

Brood, dat leven geeft 
En wijn, die het hart verheugt, 
In deze tekenen wil de Heer met ons zijn 
Wij mogen delen in zijn overvloed! 
 
Vredegroet 

Wanneer we brood en beker samen delen,  
zijn we verbonden met elkaar. 
Wensen we elkaar de vrede van de Heer. 



 
Tafelgebed 

Gezegende God, alle dingen die wij ontvangen, komen uit uw hand. 
Alles waarop wij hopen, Gij doet het ons toekomen. 
Alles waarover wij ons verheugen, het is ons door U gegeven. 
Alle dingen die wij vragen, Gij zult erin voorzien. Amen. 
 
Inzettingswoorden 

Hoort dan de woorden van de inzetting van het heilig Avondmaal  
van onze Heer Jezus Christus. 
In de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, 
nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, 
brak het en zei: Dit is mijn lichaam voor u. 
Doet dit tot mijn gedachtenis. 
 
Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, 
en Hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis. 
Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, 
verkondigt u de dood des Heren, totdat Hij komt. 
Doe dit telkens opnieuw, om mij te gedenken. 
 
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
 
Lied 385: 1, 4, De tafel van samen 

 
Wij bidden om Uw heerschappij op aarde met de woorden die Jezus ons 
geleerd heeft: 
…Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals 
ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red 
ons van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
 

Komt nu, want alle dingen zijn gereed. 



 
Aandacht geven aan het lopen naar voren. 
 

Misschien is er iemand die het naar voren lopen ongemakkelijk vindt.  
Dat kan, als je afgeleid raakt of wat onzeker loopt.  
Bedenk dan: Jij wordt met liefde gezien, en door God gezien.  
Zoals je bent mag je komen.  
Jezus deelt zijn leven, aan ieder van ons. 
 
Lied 833, Neem mij aan zoals ik ben (2x) 

 
Bij het breken van brood: 
Het lichaam van Christus voor u gegeven. 
 
Bij de drinkbeker der dankzegging: 
Het bloed van Christus voor u vergoten. 
 
Tijdens het lopen zingen: 

- Lied 377: 1, 2, 4, Zoals ik ben, kom ik nabij, 
 

- Lied 103e (ipv. de engelse tekst de nederlandse hieronder) 
 
Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs Zijn Heil’ge naam 
Prijs de Heer, mijn ziel, Hij die het leven geeft. 

(2x herhalen:) 
 

 
Lied 425, Vervuld van uw zegen 
 
Zegen 


