Goede Vrijdag 18 april; 19.30 uur in de Brugkerk
Voorganger: ds. Elly Veldman-Potters

Organist: Henk Ningbers

Koortje olv. Frida Rosman

Lector: Leen Hoogenboom

Koster: Henk Tuin

De kerk is in stilte, de tafel vrijwel leeg, de paaskaars brandt
Op de lege avondmaalstafel een klein lichtje laten branden om niet te vergeten wat we al weten: dat
het toch al Pasen is geworden.

Orgelmuziek: HH 164, Blijf bij Mij en waakt hier met mij
Voorbereiding
Gemeente gaat staan

Voorganger:  De Heeris metu
Gemeente: OOK MET U IS DE HEER

Hemelhoog 172: 1, 3, 6 en 7 Getsémane, die nacht moest eenmaal komen
Gebed van Goede Vrijdag
Koor: Via Dolorosa (tekst op beamer)
Psalmgebed: Psalm 22
- Zingen: Psalm 22: 1 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
- Lezen: Bijbelverzen 4-9 (door Elly Veldman)
- Zingen: vers 9, Gij hebt verhoord
- Lezen: Bijbelverzen 25-27 (door Elly Veldman)
- Zingen: vers 12 Dit zal gedenken
Bijbellezing: Marcus 14: 41b — 52 (vanaf “Het is genoeg ...”) Leen Hoogenboom
Bijbellezing: Marcus 14: 53-65 Elly Veldman
Lied 560: 1, 2, 3 Hij ging die weg zo eenzaam
Bijbellezing: Marcus 14: 66-72 Leen Hoogenboom
Bijbellezing: Marcus 15: 1-5 Elly Veldman
Lied 558: 6, 7, 8, 9 Om het zwijgen, het geduld (Jezus om uw lijden groot)
Bijbellezing: Marcus 15: 6-15 Leen Hoogenboom
Bijbellezing: Marcus 15: 16-20 Elly Veldman
Koor: Hemelhoog 187 Ik zie het kruis

Het kruis wordt binnengedragen (door ......... )
Het wordt voor het liturgisch centrum neergelegd.



Bijbellezing: Marcus 15: 21-26 Leen Hoogenboom
Bijbellezing: Marcus 15: 27-32 Elly Veldman

Lied 547: 1, 2, 3 Met de boom des levens
Bijbellezing: Marcus 15: 33-37 Leen Hoogenboom

De paaskaars wordt gedoofd — stilte
Het licht in de kerk gedimd

Bijbellezing: Marcus 15: 38-41 Leen Hoogenboom
Lied 590: 1, 4, 5, Nu valt de nacht
Bijbellezing: Marcus 15: 42-47 Elly Veldman

Gebeden
(manden met lichtjes en steentjes (WIE?) / schalen of platen (WIE? op het kruis leggen door.....)
Tijdens het gebed kunt u een steentje op het kruis leggen voor wat u zwaar vindt, en/of een kaarsje
aansteken voor wie of wat het licht van Jezus nodig heeft.

- Voorbeden

- Gelegenheid om kaarsje aan te steken, of een steentje te leggen, op het kruis

(ondertussen rustige muziek)
- Onze Vader

Goede vrijdag (door Jeroen Grootens)

Aan het kruis zie ik uw liefde
daar draagt U voor mij de straf.
Daarom is het Géede Vrijdag:
U neemt alles van mij af.

U gaat door het diepste donker
zoveel houdt U dus van mij.
Daarom is het Géede Vrijdag:
door uw dood ben ik nu vrij.

Lied 598 Als alles duister is (4 x)

In stilte verlaten we de kerk en we vervolgen de viering morgenavond, om 21.00 uur



