
Brugkerk, “Ieder brengt in dienst” 12 oktober 2025 
Organist: Freddy Bruins 
Lector: Frida Rosman 
Koster: Bert Koonstra 
 
Thema: ‘Gods goedheid houdt ons staande’ 
 
Welkom 
 
Lied 601: 1, 2, Licht dat ons aanstoot in de morgen 
 
Bemoediging en groet 
 
Psalm 107: 1, 2, 4, Gods goedheid houdt ons staande 
 
Gebed 
 
Lied 538: 1, 2, 4, Een mens te zijn op aarde (Harm en Riek Vrieling) 
 
Lied 1014: 1, 2, 3, 5, Geef vrede door van hand tot hand (Harm en Riek Vrieling) 
 
Kindermoment: Het volk keert terug, Ezra … 

 
Kinderlied: God is zo G-O-E-D: Link https://www.youtube.com/watch?v=IYz5PjwzXE4 

 
Naar de knd. 

 
DC Lewis, Mijn gebed; Link: https://www.youtube.com/watch?v=rqg_kNRvWNQ 
(geen beeld, Graag met tekst) 

 
Dit is uw orgel Heer dit is uw kerk 
'k Loop zo maar binnen Heer net van m'n werk 
Niet voor de priester Heer of 't antiek 
Ik kom alleen maar Heer voor de muziek 
 
Is het bezwaarlijk Heer dat ik hier zit 
Maakt 't wat uit oh Heer dat ik niet bid 
'k Ben niet hervormd of zo niet katholiek 
Ik kom alleen maar Heer voor de muziek 
 
Ik kom hier vaker Heer haast elke week 
Nooit bij een zondagsdienst nooit voor de preek 
Als je alleen bent Heer zonder publiek 
Nou dan geniet je meer van de muziek 

https://www.youtube.com/watch?v=IYz5PjwzXE4
https://www.youtube.com/watch?v=rqg_kNRvWNQ


 
Ik had 'n rotdag Heer 't lukte niet best 
'k Werd door collega's Heer ook nog gepest 
't Komt door 't orgel Heer door uw trompet 
Ik kwam haast ongemerkt tot een gebed 
 
Bijbellezing: Genesis 1: 1 – 10 (Frida Rosman) 
 
Opwekking 849, Goedheid van God (Jennita Meulink) 
 
Bijbellezing: Psalm 25: 1-10 (Frida Rosman) 

 
Overdenking: Gods goedheid houdt ons staande 

 
Lied 247: 1, 3, 4, 5, Blijf mij nabij, wanneer de avond daalt. (Minne Bosma) 

 
 
Tekst: Ik vroeg; ik kreeg 

Ik vroeg om kracht 
En God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken 
Ik vroeg om wijsheid 
En God gaf me problemen om me te leren die op te lossen. 
Ik vroeg om moed 
En God gaf me angsten om te overwinnen 
Ik vroeg om liefde 
En God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen 
Ik vroeg om rijkdom 
En God gaf me hersenen en spieren om mee te werken 
Ik vroeg om gunsten, en God gaf me kansen. 
 
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. 
Ik kreeg ALLES wat ik nodig had! 
 
Gebed 
… Lied 1006: Onze Vader (zingen) 
 
Kinderen terug van knd/oppas 
 
Collecte 
 
HH 472: 1, Ga nu heen in vrede 
Zegen 
 
HH 472: 2, Ga nu heen in vrede 


