
Biddag voor gewas en arbeid, 11-3-2026, Reestkerk 
Organist: Freddy Bruins 
Lector: Janny Paasman 
Koster: Gé Dingerink 
 
Welkom 
HH 591: 1, 2, Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam, 
Bemoediging en groet 
 
Psalmgebed:  psalm 145 
Zingen: Ps.145: 1 
Lezen: vz 8 – 11 
Zingen: Ps.145: 5 
Lezen: vz. 17 – 21 
Amen 
 
Lied 627: 1, 2, Abba Vader … 
 
Bijbellezing: Prediker 2: 20-27 (door Janny Paasman) 
Bijbellezing: Matteüs 6: 19-23 (door Janny Paasman) 
 
HH 386: 1, 4, 5 Wil je opstaan en mij volgen als ik noem je naam 
 
Verkondiging, Waar je schat is, daar is ook je hart 
 
Lied “Deel met ons uw kostbaarheid” (A.C. Bronswijk, mel. NLB 1008, rechter in het licht…) 
 
Als het zaaigoed in de akker, 
Als de regen op het land, 
Als een lichtstraal van de lente, 
Als een welbevriende hand, 
Zo komt U de mens te binnen, 
Zo weeft U uw liefdesband. 
 
Als de velden zonder water, 
Als een hemel zonder blauw 
Zijn wij mensen zonder zegen, 
Is uw wereld zonder trouw. 
Schenk uw Geest aan onze adem, 
Wees voor ons als morgendauw. 
 
Als de bladen van de rozen, 
Als het gras in kwetsbaarheid, 
Zo zijn wij als mens geboren, 
Levend vanuit breekbaarheid. 
Laat uw zegen ons omstromen, 
Deel met ons uw kostbaarheid. 
 
Gebed 

- Onze vader 
 
Collecte 



 
Zingen: lied 425, Vervuld van uw zegen, 
 
Roeping (A.C. Bronswijk) 
 
Een gelovige is niet geroepen, 
Om grootse en meeslepende  
daden te verrichten. 
Noch om opzien te baren, 
Of de wereld te verbazen. 
 
Een gelovige is niet geroepen, 
Om te stralen als een held of ster, 
Boven ieder uit te steken, 
Perfect te worden, 
Of bijna goddelijk te zijn. 
 
Een gelovige is wél geroepen 
Vanuit eenvoud te leven, en  
Met de inzet van héél zijn persoon, 
Het kleine en het gewone 
Op grootse wijze te doen. 
 
Zegen 


