leder brengt in dienst, 8 febr. 2026
Organist: Freddy Bruins

Lector: Henk Jentink

Koster: Henk Tuin

Welkom
Lied: Met open armen (Welkom in Gods huis)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=JgfYcKyv61Q

Bemoediging en groet

Opwekkingslied 797, U roept ons samen als kerk van de Heer,
Link: https://www.youtube.com/watch?v=o0ynN9zCZ8YA

Gebed om Ontferming

Lied: Geef ons vrede, Link: https://share.google/ukjcyjRfFjeT8Zt5J

Psalm 150, (orgel laten jubelen)

Kindermoment — psalm 139
Bijbellezing: Psalm 139: 1-10, door Henk Jentink (met de kinderen erbij...)

Geroepen om te zingen, 248: 1 Op bergen en in dalen en overal is God

1 Op bergen enin dalen,

en overal is God!

Waar wij ook immer dwalen,
of zitten, daar is God;

Waar mijn gedachten zweven,
of stijgen, daar is God;
Omlaag en hoog verheven,

ja, overal is God!

Kinderen naar de knd.


https://www.youtube.com/watch?v=JgfYcKyv61Q
https://www.youtube.com/watch?v=oynN9zCZ8YA
https://share.google/ukjcyjRfFjeT8Zt5J

Met inleiding van Wendy Scholten
For King and Country, To the Dreamers, Link: https://www.youtube.com/watch?v=IXlJwUi6Qc4

Gedicht, “Vluchteling”, (door Janny Paasman)

Brug over woelig water, Elise Mannah, Link: https://www.youtube.com/watch?v=cdpcOG8y7YI

Bijdrage over kerkasiel — Kampen: (door Remko Veldman)

Lied: Een kerk als hof, als welkom thuis (mel. Lied 243, O Heer mijn God, ...) (orgel)
Door een groep mensen uit Amsterdam, de Westerkerk geschreven,

Een kerk als hof, als welkom thuis
Waar liefde leeft, volharding huist;
Geen mens alleen, geen kind gemist
Als Geestkracht doorslaggevend is.

Dichtbij en ver, van overal

Staan mensen op, het diepe dal
Van onrecht hoopvol te weerstaan
Echt samen-leven aan te gaan.

De kind’ren van de rekening

Zij leven in een mengeling

Van vragen ‘mag ik hier wel zijn?’;
‘is mens’lijkheid hier echt of schijn?’

Een veilig thuis, een morgen lacht
Wanneer vanuit de Geest gedacht:
Jij, nieuwe naaste, warm omarmt

Zo grenzeloos vanuit het hart.

Zo krachtig, kwetsbaar, en zowaar

Groeit trouw en liefde aan elkaar

Dit antwoord, mens’lijk, frank en vrij,

Want God voor allen, jou en mij.

Gedicht: Voetstappen in het zand, (door Joke van de Beld en Gabe Kuik)
Lied 340b, Ik geloof in God de Vader, de almachtige (orgel)

Opwekking 818, Op die dag, Link: https://www.youtube.com/watch?v=1cEX-d8XzEM&list=RD1cEX-
d8XzEM&start radio=1

Dankgebed en voorbeden
- Onze Vader

Lied: Toekomst vol van hoop, Sela, Link: https://www.youtube.com/watch?v=glLLoOZ0gXc

Kinderen terug van knd en oppas


https://www.youtube.com/watch?v=lXIJwUi6Qc4
https://www.youtube.com/watch?v=cdpcOG8y7YI
https://www.youtube.com/watch?v=1cEX-d8XzEM&list=RD1cEX-d8XzEM&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=1cEX-d8XzEM&list=RD1cEX-d8XzEM&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=gILLoOZ0qXc

Collecte

Opw. 710: Gebed om zegen, Sela, Link: https://www.youtube.com/watch?v=LUCo_s|ZIjM

Zegen

Lied 425, Vervuld van uw zegen ( orgel, i.p.v. 3x amen)


https://www.youtube.com/watch?v=LUCo_slZljM

