
Leef mee 
 
Zondag 5 oktober 2025 
  
Begroeting 
Deze zondag wordt u welkom geheten door: Hinke en Dick Hogenkamp 
   
Kerkdienst 
Zondagmorgen om 9.30uur in de Brugkerk 
 
voorganger   : Ds.R.H.Veldman 
ambtsdrager van dienst : Henk Assink 
organist   : Henk Ningbers 
lector    : Frieda Brinkman 
koster    : Siem Brasjen 
Kindernevendienst  : Lieke 
Oppasdienst   : Gerda van de Struijs en Janiek Scholten 
collecte   : Voor de collectes kunt u gebruik maken van de kerkgeld 
                                                app Appostel of overmaken. 
1e collecte; Diaconie en Eredienst oprekeningnr. NL74RABO-0373736134t.n.v. Diaconie 
     Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug 
2e collecte; Onderhoudsfonds gebouwen op rekeningnr. NL91RABO-0373715749t.n.v. 
     College van Kerkrentmeesters P.G. Oud Avereest-BalkbrugWilt u de datum van de dienst  
     hierbij vermelden? 
        
Orde van dienst 
We zingen: Psalm 105: 1, 2, Loof God de Heer, en laat ons blijde, Psalm 105: 3, God, die 
aan ons zich openbaarde, Lied 310, Eén is de Heer, de God der goden, HH 494, Uw woord 
is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Lied 869: 1, Lof zij de Heer, ons hoogste 
goed Lied 313: 1, 4, Een rijke schat van wijsheid Lied 737: 1, 2, 3, 4, 20, 21, Jeruzalem, mijn 
vaderstad, mijn moederhuis, Lied 103c: 1, 2, Loof de Koning heel mijn wezen, gij bestaat in 
zijn geduld. Lied 103: 4, Ja Hij spaart ons en Hij redt ons, [ipv. 3x amen] 
We lezen Deuteronomium 32: 1-12 en Matheüs 7: 24-29   
 
Bijbelkring dinsdag 7 oktober 
Op dinsdag 7 oktober hopen we weer bij elkaar te komen voor de bijbelkring.Het thema voor 
dit jaar is: “Laat je verrassen door het werk van de Geest”.Op deze eerste bijeenkomst lezen 
we samen 1 Koningen 19 : 1 – 14. Het verhaal vande profeet Elia. Hij vlucht voor Izebel en 
heeft op de berg Horeb een bijzondereontmoeting. Het “praatpapier”wordt die avond 
uitgereikt en we gaan samen deagenda voor dit seizoen bekijken. We beginnen om 20.00 tot 
ongeveer 21.30 uur.Van harte welkom! 
 
 
Onze Vader 
‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil  
gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig 
hebben.  
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen’ 
  
 
 
 



 
 
 
Nog even voor de duidelijkheid, De DOEKERK is niet op 12 oktober a.s., maar op 9 
november om 10.30uur!! 
Volgende week zondag 12 oktober, Ieder-brengt-in dienstVoor deze dienst is iedereen 
uitgenodigd om een lied, gebed, getuigenis, gedicht in te brengen. Graaguiterlijk maandag 6 
oktober aanleveren. Met wat ik dan ontvangen heb zal de liturgie samengesteldworden. Het 
thema is: “Gods goedheid houdt ons staande”. Je kunt iets aanreiken, maar ook zelf 
ietspresenteren in de kerkdienst.We zijn benieuwd hoe de dienst zal worden. Doe je mee? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fijne zondag en een goede week gewenst!  
 
Kopij Leef mee 
De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u inleveren tot  uiterlijk donderdag 9 oktober om 
18.00 uur via e-mailadres: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl  
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