
Heilig Avondmaal, 26 januari, Joh. 3: 14-21 
Organist: Arjen Hagels 
Lector: Leen Hoogenboom 
Koster: Annie Scholten 
 
Voor de dienst, cantorij: 
Lied 392 Wie kent de eenvoud van het breken 
Lied 119a Uw woord omvat mijn leven 
Lied 754 Liefde Gods die elk beminnen 
 
Welkom 
Lied 280: 1, 5, 6, De vreugde voert ons naar dit huis. 
Bemoediging en groet 
 
Kindermoment, Zo groot was Gods liefde voor de mensen 
Kinderlied: Diep, diep, diep als de zee, Link: https://www.youtube.com/watch?v=mTq2oZh6Quo 
 
Gebed om ontferming 
 
Lied 283, In de veelheid van geluiden 
  
Bijbellezing: Joh. 3: 14-21 (door Leen Hoogenboom) 
Lied 463: 1, 2, 3, Licht in onze ogen. 
 
Verkondiging, “Zo lief heeft God de wereld” 
 
Lied 754: 1, 2, Liefde Gods die elk beminnen 
 
Gebeden 

 
Kinderen terug van de knd. 
 
Collecte 
Avondmaalscollecte: Stichting Nijldal. 
 
Tijdens de collecte wordt de tafel toebereid 
Heilig Avondmaal 
 

Nodiging: 

De Heer heeft zijn tafel bereid 
voor wie in Hem geloven en Hem liefhebben. 
Wij nodigen u als dienaren van Jezus Christus 
om dankbaar en gelovig met de lofprijzing in te stemmen 
en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. 
 
(cantorij?) Lied 392, Wie kent de eenvoud van het breken?  
 

Viering van het Avondmaal 
 
Lofprijzing:   

https://www.youtube.com/watch?v=mTq2oZh6Quo


Voorg.:  De Heer zal bij u zijn 
  De Heer zal u bewaren 
  Verheft uw hart bij de Heer 
  Brengen wij dank aan de Heer, onze God 
  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
TAFELGEBED 

Het is zo waar, en passend en goed Dat wij U dank brengen, altijd en overal, 
God onze Vader, Door Jezus Christus, onze Heer. 
In Hem hebt U alle dingen geschapen en ons gevormd naar uw eigen beeld. 
Door Hem hebt U ons vrijgekocht uit de slavernij van zonde en dood. 
U hebt ons verzoend met U en ons tot uw volk gemaakt. 
Daarom met heel uw kerk, met alle engelen en heel de wolk van getuigen, 
Verheerlijken wij uw heilige Naam en zingen uw glorie: 
 
Lied 405: 1, 4, Heilig, heilig, heilig,  

 
Onze Vader, zo lief hebt U de wereld gehad, dat U, toen de tijd vervuld was, 
Uw eigen Zoon gezonden hebt opdat Hij onze Redder zou zijn.  
Hij, uw eeuwig Woord, is geboren uit Maria,  
en Hij is ons in alle dingen gelijk geworden, 
Behalve in de zonde. 
Aan armen heeft Hij het Goede Nieuws verkondigd, 
Aan gevangenen bevrijding, aan bedrukten vreugde. 
 
Hij is heel de weg van uw liefde gegaan 
En daarom nam Hij in de nacht waarin Hij werd overgeleverd het brood 
En na gedankt te hebben, brak Hij het 
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 
Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u. 
Doe dit telkens opnieuw, om mij te gedenken. 
Evenzo, na de maaltijd, nam Hij de beker 
En na gedankt te hebben gaf Hij hun die en zei: 
Drink allen hieruit, want dit is mijn bloed, 
Het bloed van het nieuwe Verbond, vergoten voor u en voor velen 
Tot vergeving van zonden. 
Doe dit telkens opnieuw, om mij te gedenken. 
Telkens als we samenkomen rond de tafel, 
Deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn. 
 
Zend nu uw heilige Geest, opdat wij met dit voedsel uit de aarde, 
Delen in het lichaam en bloed van onze Redder. 
Dat uw Geest, Heer, ons leven mag maken tot een levend offer in uw dienst 
En uw kerk tot een plaats van waarheid en vrijheid 



Waar ieder mens de hoop kan hervinden. 
Dat uw Geest ons mag bewaren in geloof en liefde, 
In één lichaam verbonden tot de dag waarop wij met allen die ons zijn voorgegaan, 
Bij U verenigd zullen worden in de vreugde van uw Rijk. 
Amen. 
 
HH. 519: 1, 2, Heer, wij komen vol verlangen 
 
Wij bidden met de woorden die Jezus ons geleerd heeft: 
…Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil 
gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen. 
 

Komt nu want alle dingen zijn gereed. 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
 

Lichaam van Christus voor ons gegeven 
Bloed van Christus voor ons vergoten 
 
Tijdens het lopen zingen we twee liederen: evt. met tussenspel. 

- Lied 568a Ubi caritas et amor 
(vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God) 
 

- Opwekking 331, Breng dank aan de eeuwige 
 
Dankgebed  

Heer onze God, U bent met ons op weg gegaan. 
Wij hebben Jezus, uw Zoon, mogen herkennen 
in het woord dat tot ons gesproken is 
En in het brood en de wijn waarmee U ons hebt gesterkt. 
Blijf ons nabij, dat we blijven delen in uw liefde en vrede, 
Door Christus onze Heer, Amen 
 
Kinderen terug van de oppas 
 
Lied 868: 1, 2, Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere 
 
Zegen  

 
Lied 868: 4, Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere (dit ipv. 3x amen) 

 
 


