
Biddag 13 maart 2024,  
Organist: Freddy Bruins 
Lector: Leen Hoogenboom 
Koster: Siem Brasjen 
 
Welkom 
 
Lied 286, Waar de mensen dwalen in het donker 
 
Bemoediging en groet 
 

Gebed 
 
Lied 885, Groot is uw trouw, o Heer 

 
Bijbellezing: Prediker 3: 1-13 (door Leen Hoogenboom) 
Lied 845, Tijd van vloek en tijd van zegen 
Link: Lied: Tijd van vloek en tijd van zegen | Petrus - Protestantse Kerk 
Bijbellezing: Marcus 4: 26-32 (door Leen H…) 
Gezang 54, Een zaaier ging uit om te zaaien (LvdK) 
 

1   Een zaaier ging uit om te zaaien, 
 hij zaaide zo wijd als de wind, 
 zo wijd als de winden waaien 
 waar niemand een spoor van vindt. 

 

2   Een deel van het zaad ging verloren, 
 een deel van het zaad werd brood, 
 maar niemand weet van te voren 
 de weg van het zaad in de schoot. 

 

3   Het wordt op de wegen vertreden, 
 het valt in een vruchteloos graf, 
 het sterft aan de doornen beneden, 
 de vogels van boven af. 

 

4   De lage, de hoge gevaren 
 bedreigen het kiemende graan, 
 maar soms kan het openbaren 
 de zin van het aardse bestaan. 

 
Overdenking, Een tijd om te zaaien 
 
Lied: Gras in lentewind (Alfred C. Bronswijk), (melodie gezang 356 LvdK) 
 
Schenk mij de warmte van uw zon, 
De lach van lichte levensvreugd 
En laat mij drinken uit uw bron 
Van water dat het hart verheugt. 
Heer, leer mij spelen als een kind 
In wuivend gras en lentewind. 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lied-tijd-van-vloek-en-tijd-van-zegen/


 
Schenk mij de adem van uw kracht, 
Om elke dag een lied te zijn, 
Een psalmgezang, zelfs als de nacht 
De klank kent van verborgen pijn. 
Heer, laat mij leven als uw kind, 
Als wuivend gras in lentewind. 
 
Gebeden 
… Onze Vader 
 
Collecte 
 

Lied 362. “Hij die gesproken heeft een woord dat gaat.” 
 
Zegen 
 


